: Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk

2 mei 2025

Verschijnt iedere veertien dagen 85¢ jaargang no. 9
Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.
MEDITATIE

Jezus Christus, onze Hoop
“.... Envan de Heere Jezus Christus, onze hoop ..." (1 Tim. 1:1)

Zo groet Paulus zijn geestelijke zoon Timotheiis. God de Heere wil ook jou en mij met deze groet
tegemoet treden. Misschien zie je tegen de komende periode op. Een examen, een moeilijk te
volbrengen taak, waar je niet onderuit kunt. Misschien heb je verdriet over iets of iemand. Of je bent
ontmoedigd door de omstandigheden. Je ziet er geen gat meer in.

Al deze dingen pasten ook in de denkwereld van Timotheiis. Dat weet Paulus en daarom richt hij steeds
aan het begin van zijn brief Timothelis’ oog naar omhoog. We hebben een levende Heiland. Als Hij er
niet was, zou het er werkelijk hopeloos uitzien. Maar nu Hij is er wel, nu is er geen reden om te
wanhopen. Want de Heere Jezus Christus is onze hoop. Wat is het een genade van de Heere Zelf dat dit
geen inhoudsloze woorden zijn. Geen doekje voor het bloeden om het vol te kunnen houden in deze
wereld. Maar waar het uiteindelijk aan het einde van ons leven toch ‘valse’ hoop blijkt te zijn.

Zo niet...de Heere heeft het waargemaakt. Hij heeft alles betaald. Hij heeft onze hopeloosheid op Zich
genomen. Hij is aan het kruis vastgespijkerd, is gestorven en begraven. Maar Hij is opgestaan uit de
doden, heeft het graf opengebroken en leeft! Hij alleen kan en wil hoop geven in een hopeloze wereld.
In een leven waarin je vandaag zoveel zelf uit moet zoeken. Juist daar en dan zegt Hij: Ik ben dé Hoop!
Hij is ook de enige Hoop. Buiten Hem is geen leven. Dan is het echt hopeloos.

We moeten de tekst goed lezen. Er staat niet: Jezus Christus geeft ons hoop. Maar: Jezus Christus is
onze hoop. Dat betekent, dat alleen het feit reeds, dat Jezus er is, dat Hij er ook nu is, de grond is van
onze hoop. Want dat Jezus er wel is, wil zeggen dat Hij de dood heeft overwonnen en de schuld
verzoend heeft, dat Hij de zinloosheid van deze wereld en ons persoonlijk bestaan heeft omgezet tot een
zinvolheid. Dat Jezus er is, als de levende Heere van hemel en wereld, betekent, dat er toekomst is, dat
we leven en werken voor een doel, en dat dit doel zeker bereikt wordt: de volle glorie van Schepper en
schepsel.

Als we dat gaan zien, erkennen we: Jezus Christus is ook onze hoop. Dan gaat het weer: dat examen,
die moeilijke taak, leven in deze wereld. Jezus zegt ook vandaag: Tk ben met u!

Ds. D.J.W. Kok

KERKDIENSTEN

ZONDAG 4 MEI

Wijk 2: 9.00 uur:
Wijk 1: 10.30 uur:
Wijk 2: 18.00 uur:
Collecten:

ZONDAG 11 MEI
Wijk 2: 9.00 uur:
Wijk 1: 10.30 uur:
Wijk 2: 18.30 uur:
Collecten:

Ds. B.L.P. Tramper, Waarder

Ds. F.J.M. van Veldhuizen

Ds. A. Jonker, Putten

1. Wijk 1: ZWO- Mercy Ships, Wijk 2: Project 1027 Zuid-Soedan; 2.
Instandhouding eredienst ;

3. Onderhoud orgel

Ds. D.J.W. Kok

Ds. F.J.M. van Veldhuizen

Ds. H.G. van der Ziel, Waarder

1. Diaconie; 2. Instandhouding eredienst ;
3. Onderhoud orgel




ZONDAG 18 MEI
Wijk 2: 9.00 uur: Ds. D.J.W. Kok
Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok
Collecten: 1. Diaconie; 2. Instandhouding eredienst ;
3. Onderhoud orgel

VAN DE REDACTIE

De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 23 mei. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk
vrijdag 16 mei binnen te zijn. Let op! De kopij voor wijk 1 bij ds. F.J.M. van Veldhuizen,
predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl. De algemene gemeenteberichten en de kopij voor wijk 2 bij
Anneke Kok, kerkklok02@gmail.com De bezorging wordt geregeld door fam. Boele.

Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11.

COLLECTEN

Digitale collecte

Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van
SKGeollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt
geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal.

KERKRENTMEESTERS

Vrijwillige bijdrage: Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73
Algemeen: Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl

Collectemunten bestellen en ophalen

Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor het
ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen:

1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de knop ‘Bestel
uw collectemunten’.

2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen gelijk in
ontvangst worden genomen.

KERKELIJK BUREAU
Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op
bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk:

- wijk 1: J. van Vliet

- wijk 2: A. Verdoold

CENTRALE DIACONIE
Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81
E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl

Sponsorkids Woord en Daad

Gisele (14 jaar) heeft het ondersteuningsprogramma verlaten. De reden heeft Woord en Daad niet
kunnen achterhalen. Ze is niet meer op school verschenen. Waarschijnlijk is ze door haar ouders naar
een school dichter bij huis gehaald, zodat ze na schooltijd thuis kan helpen met het werk.

Asmaou is ons nieuwe sponsorkind. Ze woont in Burkina Faso, is islamitisch en hoopt 15 mei 8 jaar te
worden. Ze woont bij haar ouders in een huis zonder water en elektra. Haar vader is gewond geraakt
en kan daardoor minder goed zorgen voor (inkomsten voor) het gezin; hij is boer. Asmaou gaat lopend
naar school, 30 minuten, en speelt het liefst hinkelen! Wilt u/jij voor Gis¢le en Asmaou bidden?
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Inzameling oude metalen

Niet vergeten, die oud ijzercontainer bij dhr. Hans van Dam.

Oud ijzer en ook andere metalen zoals lood, koper, aluminium en RVS kunnen immers prima worden
hergebruikt. Al jarenlang steunen wij met de opbrengsten goede doelen.

De opbrengsten in dit kwartaal gaan — zoals toegelicht in de vorige Kerkklok — naar het Hospice
Krimpenerwaard. Wij rekenen weer op een komen en gaan om ook deze en de komende maanden de
container(s) vol te krijgen. Van harte aanbevolen.

Hartelijk dank

Beste Stolwijkers, de winterperiode is weer voorbij en wij mogen u weer danken voor alle brei
activiteiten van de afgelopen winter.

Er zijn weer verschillende zakken vol afgeleverd met als einddoel Oekraine. Wij hopen het volgende
winterseizoen weer een beroep op u te mogen doen.

Hartelijk dank namens de diakenen van wijk 1 en 2 Stolwijk.

DE KOSTER

Goudseweg 3 Stolwijk

Openingstijden:

woensdag: 9.30 - 12 uur;

donderdag: 9.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur;
vrijdag: 9.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur;
zaterdag: 9.30 uur - 12 uur

Voor meer info: 0182-343114

Leren haken?

Haken, het is weer helemaal hip aan het worden. Daarom organiseer ik op donderdagavond 8 mei een
workshop haken. Wij beginnen bij de basis en leren het beginstadia van het maken van een knuffel.
Thuis kan de knuffel afgemaakt worden.

We beginnen om 19.45 uur en eindigen om 21.45 uur. Kosten voor de workshop zijn € 15,00.

Er is plek voor 4 personen.

Aanmelden kan voor 6 mei via marjoleinramskeizer@gmail.com

ALGEMENE BERICHTEN
Website: www.hervormdstolwijk.nl
Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439
Mailadres Algemene Kerkenraad: Scriba-ak@hervormdstolwijk.nl
Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk
Tel: 341787; b.g.g. 342363
Mail: reserveringrehoboth@gmail.com

Bustocht voor de Stolwijkse senioren !

Op dinsdag 6 juni aanstaande hopen we — inmiddels al voor het 87¢ jaar — weer een dag met elkaar uit te
gaan. Vanaf het welbekende Dorpsplein vertrekt die dag om 08.30 uur de bus richting het Westland. We
gaan eerst naar het Westlands Museum in Honselersdijk waar we ontvangen worden met koffie/thee en
gebak. Daar kunnen we kennis maken met de geschiedenis van deze mooie streek, het grootste
glastuinbouwgebied van de wereld. Hier gebruiken we ook de lunch. ‘s Middags ontdekken we de
streek vanaf het water op een moderne Westlandse ‘schuit’. Hierna maakt de bus nog een ommetje
richting de boulevard in Hoek van Holland waarna we weer naar Stolwijk vertrekken waar het dagje-uit
wordt afgesloten met een diner in partycentrum “Stolp-Inn”.

Heeft u zin om mee te gaan, dan kunt u zich aanmelden bij één van de onderstaande personen.
Deze opgavestrook kunt u, tot uiterlijk vrijdag 30 mei, inleveren bij:
Retty Kapteijn, Marrie Oudenes, Piet de Jong of Piet de Mik.
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BUSTOCHT VOOR STOLWIJKSE SENIOREN OP DINSDAG 6 JUNI a.s.

Ja, ik/ wij hopen mee te gaan

NI Lo e
AT S e
TelefOONNT: ...
Kosten: € 60,00 p.p.

Aantal personen ....... x €60,- = €.......

Betaling: Bankrekeningnr. NL30 ABNA 0106 3491 71 t.n.v. P.de Mik

met als omschrijving seniorenreis

Hierlangs afknippen

Burgerschap in gezamenlijkheid (ONS en betrokken kerkelijke gemeenten)

Omdat onze kinderen en jongeren opgroeien in gemeenschappen en scholen waarin ze nauwelijks
in aanraking komen met andersdenkenden merken we dat er veel onbegrip, angst en oordeel is.
Gezamenlijk hebben de Oranje-Nassauschool en de plaatselijke predikanten / kerkenraden
(Gereformeerde Gemeente, Hersteld Hervormde Kerk, Hervormde gemeente wijk 1 en 2) de wens
uitgesproken om in het kader van burgerschap én betrokkenheid op onze (soms zo onbekende) naaste
onze kinderen en jongeren meer te (laten) vertellen over de achtergrond van de dichtbije, maar ook
onbekende naasten, zoals mensen met een moslimachtergrond. Zodat wij hen ook beter kunnen bereiken
met het Evangelie van onze Heere Jezus Christus.

Op D.V. dinsdagavond 3 juni (19.15 — 21.00u) zal er een bijeenkomst voor de jongeren van 10-17 jaar
en hun ouders / belangstellenden zijn onder leiding van de organisatie Evangelisatie en Moslims
(https://evangelie-moslims.nl/). We zouden het heel fijn vinden om met deze ontmoeting de groei van
betrokkenheid en respect door meer kennis van achtergronden te stimuleren. Tevens hopen we dat wij
met onze kinderen en jongeren als getuigen in deze wereld mogen staan en zoekend worden naar
verbinding met andersdenkenden, opdat zij Hem zullen leren kennen!

RTYV Krimpenerwaard

De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere
zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken. Via de website
www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via ‘vitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV
Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de
Rekam.

WIJKGEMEENTE 1

Predikant: ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl
Scriba: vacant, post graag naar de predikant sturen

Info: infowijk1l@hervormdstolwijk.nl

App: HG Stolwijk 1

CD’s van de dienst: fam. A.C. de Mik

Bij de diensten

Zondag 4 mei hopen we met elkaar te luisteren naar Mattheus 28: 11-15. Het is die dag ook de
herdenking van de slachtoffers van WOII, dit jaar 80 jaar geleden ge€indigd. Thema zal dan ook zijn: er
is niets nieuws onder de zon. De waarheid is het eerste wat sneuvelt.

Zondag 11 mei willen we luisteren naar Psalm 99. Het gaat daar over het Koninkrijk, waar de Heer het
na Zijn opstanding ook over heeft.

Zondag 18 mei wil ik weer eens een preekverzoek doen: Wat betekent het als Petrus in 1 Petrus 3 het
heeft over de vrouw als zwakste vat?
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Collecte Noodhulp aan Oorlogsslachtoffers Oekraine

Verwoeste huizen, heel veel voorzieningen op het gebied van wegen, elektriciteit, verwarming,
onderwijs en gezondheidszorg ontwricht, moeten vluchten bij de frontlinies vandaan. De gevolgen van
de oorlog in Oekraine gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop.

Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraine om ontheemden en
getraumatiseerde slachtoffers van de oorlog door middel van tijdelijk onderdak, geestelijke hulp,
voedsel- en zadenpakketten te kunnen blijven helpen.

Over enkele dagen is het Bevrijdingsdag en vieren dat we al 80 jaar in vrijheid leven. Maar we lezen,
horen en zien via al die beelden dat het — dichtbij en verder weg — lang niet voor iedereen op deze
wereld zo is. Daarom bevelen we deze collecte van harte aan!

Inloopochtend

Beste bezoekers van de inloopochtend.

Op donderdag 15 mei zal de laatste inloopochtend van dit seizoen zijn.

Voor die ochtend heb ik geen programma, zodat we alle tijd hebben om

met elkaar te praten onder het genot van een kopje koffie/thee.

De inloopochtend is er voor iedereen, jong of ouder. Kom er gezellig bij!

Ik ontmoet u graag in gebouw Rehoboth van 10.00 — 11.30. Marijke Plaizier

Vacature scriba

De kerkenraad heeft in haar vergadering van dinsdag 8 april het besluit genomen om met iemand in
gesprek te gaan. Hieruit is een benoeming voor het ambt van Ouderling-scriba gevolgd voor zuster
Corine de Heer - Bremmer, Hofstede 14.

De benoemde beoogde ambtsdrager heeft tot uiterlijk zaterdag 10 mei de tijd om te overwegen of zij dit
ambt zal aanvaarden. Wij wensen haar daarbij Gods kracht en wijsheid toe en vragen u als gemeente om
in uw voorbede aan Corine en haar gezin te denken.

Mocht u bezwaar hebben tegen de gevolgde procedure of de verkozen persoon, dan dient u dit binnen
een week schriftelijk en ondertekend kenbaar te maken bij de voorzitter van de kerkenraad, Hoflaan 1.

Actie pannenkoeken op 5 mei voor Mercy Ships - ZET KOERS - RED LEVENS!

Op maandag 5 mei organiseren we een pannenkoeken drive-inn voor iedereen die Mercy Ships willen
steunen. Met deze actie willen wij als TEAM STOLK bijdragen aan het waardevolle werk van Mercy
Ships. Deze pannenkoekenactie vindt plaats op maandag 5 mei op locatie Camping de Kooi
Benedenkerkseweg 68 te Stolwijk. Een bijdrage is €10 per volwassene en €7,50 voor kinderen tot 12
jaar komt volledig ten goede aan Mercy Ships. De voorraad pannenkoeken is onbeperkt! Kom ook en
meldt je aan via jobdejongvlist@gmail.com.

Team STOLK, Bart de Mik en Job de Jong

ZWO-collecte

De ZWO-collecte voor de maanden mei en juni gaat naar Mercy Ships. Job de Jong en Bart de Mik en
anderen gaan de uitdaging aan, zij gaan zaterdag 10 mei meedoen met de allereerste Mercy Ships
Obstacle Run in Bergschenhoek. De opbrengst van deze run komt volledig ten goede aan de
levensveranderende operaties die Mercy Ships uitvoert op haar ziekenhuisschepen in Afrika.

Dit bracht ons op het idee om de ZWO-collecte voor de maanden mei en juni te besteden aan Mercy
Ships. Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste
landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de
allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee
miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten.
En elke dag, met elke operatie, elke patiént, brengen we die droom in vervulling.

Op dit moment zijn er twee ziekenhuisschepen in de vaart — de Africa Mercy en de Global Mercy, het
grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld. Beide schepen zijn speciaal ingericht om mensen in
de armste landen in Afrika te helpen. Met uw gift helpt u mee om het werk op ziekenhuisschepen
mogelijk te maken. Mogen wij ook nu weer op uw steun rekenen door uw gebed en uw gift in de
collectezak. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

ZWO-commissie



VACATURES ROMMELMARKT
De organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt valt en staat met de hulp van onze
enthousiaste vrijwilligers. Het is ieder jaar weer een mooi evenement die zorgt voor verbinding op dorp
en binnen de kerkelijke gemeenten. Om deze dag rond te krijgen zijn er 150 paar handen nodig voor
sorteren, opbouwen, inrichten, verkopen, atbreken, catering enzovoort. Veel dank voor alle enthousiaste
reacties tot nu toe! Maar er zijn nog genoeg open plekken, denk aan de volgende taken:

e Ophaaldag 21 juni
5 personen sorteren aan de Bovenkerkseweg 116 (9-12 uur)
5 personen achterop vrachtwagen ophalen in dorp (8.30 - 12 uur)

e Rommelmarkt 28 juni
Verkoop diverse kramen (dagdeel ook mogelijk), catering, enkele extra handjes bij het opruimen van
Rehoboth (13.30-15.00 uur).
Ook aanmeldingen van mannen die hier en daar kunnen helpen met kratten bouwen, opladen spullen,
verplaatsen van opslag naar Rehoboth, hulp bij afbreken van de kramen zijn erg welkom. Je wordt
toegevoegd aan een groepsapp en kunt bij een uitvraag voor hulp zelf bepalen of dit wel/niet uitkomt op
dat moment.
Aanmelden graag bij Sanne van Dam, sanne_vandam(@outlook.com

Ten slotte

Het is Pasen geweest. Wat hebben we een goede week met elkaar gehad. De vespers vol inhoud, een
indrukwekkend Avondmaal, de duisternis, toen de Paaskaars uitging als symbool van het sterven van
onze Heer. En dan de vreugde van Pasen. Met de lof, die losbarstte. Allen, die in deze week een bijdrage
leverden, hartelijk dank.

Nu mogen we toeleven naar Hemelvaart. Als we kijken wat de Heer tussen Pasen en Hemelvaart deed,
dan was dat Zijn leerlingen onderwijs geven over hoe het verder zou gaan. Zo mogen ook wij in deze
periode luisteren naar de Heer om van Hem te leren voor ons leven. Voor onderweg nog een uitspraak
om over na te denken: De dood heeft niet het laatste woord, noch het leven na de dood; het laatste
woord is hetzelfde als het eerste woord en dat woord is Jezus Christus.

Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo.

Weet dat de opgestane Heer nabij is.

Uw ds. Frank van Veldhuizen

Agenda

Zondag 4 mei

Organist: Michel van Buren

Créche: Angelique Lorsé en Leonore Uittenbogaard
KND: OB: Coen en Isabel, MB: Andrea, BB: kerk

Woensdag 7 mei, 14.00 uur: GGG1

Woensdag 7 mei, 18.30 uur: Alpha

Woensdag 7 mei, 19.30 uur: Bidstond

Donderdag 8 mei: 9.30 uur, GGG 2

Zondag 11 mei

Organist: Marco Vos

Creche: Nienke Kortleven en Kristel de Vries

KND: zie rooster

Woensdag 14 mei, 18.30 uur: Alpha

Donderdag 15 mei, 10.00 uur: Inloopochtend

Zondag 18 mei

Organist: Marco Vos

Creche: Mariélle Noordergraaf, Josine Bogaard en Sara Kastelein
KND: zie rooster

Maandag 19 mei, 10.00 uur: Geef kleur aan je geloof
Dinsdag 20 mei, 19.45 uur: Kerkenraadsvergadering
Woensdag 21 mei, 14.00 uur: GGG 1

Woensdag 21 mei, 19.30 uur: Bidstond

Donderdag 22 mei, 9.30 uur: GGG 2

Vrijdag 23 mei, 20.00 uur: Kamp Rock Solid en Break free
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WIJKGEMEENTE 2

Predikant: Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl
Bijstand: Ds. J. van Dijk

Scriba: A. Plug, scribawijk?2@hervormdstolwijk.nl

CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze

VOORZANG:

4 mei vm: Ps. 74:16 nm: Ps. 66:1

11 mei vm: Ps. 72:1 nm: Ps. 78:3

18 mei vm: Ps. 96:1 nm: Ps. 97:7

UIT DE PASTORIE

Zieken:

We denken op deze plaats aan alle gemeenteleden die zorg en moeite kennen. De opgestane en de ten
hemel gevaren Heiland bemoedigt Zijn leerlingen met de woorden: Mij is gegeven alle macht, in de
hemel en op de aarde. Wie tot Hem de toevlucht neemt, raakt van zondenschuld ontslagen en mag zich
geborgen weten in Zijn herderlijke zorg.

Huwelijksbevestiging:

Op vrijdag 23 mei a.s. zal de huwelijksbevestiging plaatsvinden van William Bos en Rosalie Schep. Ze
vragen de Heere God om een zegen over hun huwelijk om 19.30 uur in de Dorpskerk te Stolwijk,
waarin ikzelf hoop voor te gaan. Na een periode van steeds meer en dieper elkaar kennen, is het
verlangen groot om samen verder te gaan als man en vrouw. De Heere gebiede Zijn zegen over de
levensweg van William en Rosalie. De zegen van de Heere maakt rijk. Zijn toezegging van heil en
genade mag worden verwacht waar de voetstappen gezet worden op het pad van Zijn inzettingen. De
Heere verleent Zijn gunst namelijk aan allen die Hem verwachten. We wensen William en Rosalie een
athankelijk leven van de Heere toe, waarbij door geschonken geloof geput mag worden uit de rijke
heilsfontein van Christus’ verdiensten. We wensen hen Gods genadige bescherming toe.

Huwelijksjubileum:

Op 3 mei hoopt het echtpaar Piet en Ariena de Vries-Duijm te gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn.
We willen hen van harte feliciteren met dit jubileum. We denken daarbij ook aan hun kinderen en
kleinkinderen. Als je mag gedenken dat je al zoveel jaren samen mag zijn, is er alle reden om omhoog te
kijken. Het is de Heere God Die ons aan elkaar geeft en Die ons dag aan dag draagt. Hem komt alle
dank en eer toe. Zo beleven onze broeder en zijn vrouw het ook. In die 40 jaar is er heel wat gebeurd:
mooie dingen, maar ook verdrietige dingen. We bidden hen samen met hun kinderen en kleinkinderen
toe dat ze mogen ervaren dat de Heere bij hen is, dat Hij hen steeds houvast geeft in Zijn Zoon de Heere
Jezus en dat Hij de weg begaanbaar maakt, hoe moeilijk die soms ook is. We bidden hen de woorden
toe uit Psalm 32: 8a ‘Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan.’

Huwelijksjubileum:

Op 15 mei zal het de dag zijn waarop het echtpaar Kees en Betsy Duifhuizen-van de Scheur elkaar 55
jaar geleden het ja-woord gaven. Met deze bijzondere mijlpaal willen wij hen van harte feliciteren. Deze
gedenkdag is een dag vol met herinneringen. Er is veel gebeurd in de achterliggende jaren. Ze mochten
uit Gods hand kinderen en kleinkinderen ontvangen. Allebei mochten ze met de door de Heere aan hen
geschonken gaven, dienstbaar zijn in Zijn wereldwijde Koninkrijk. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen en
moeiten geweest. Maar dwars door alles heen mag er de verwondering zijn dat de HEERE heeft willen
sparen en dragen. Juist door alle zorg en nood heen schitterde Gods trouw. We hopen dat onze broeder
en zijn vrouw zich door deze trouw gedragen mogen weten in hun verdere huwelijksleven. Graag geef
ik de woorden door van Jacqueline van der Waals (1868-1922), die zij in het prachtige lied ‘wat de
toekomst brenge moge’ schrijft: ‘Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt, neem
mijn hand in Uwe handen en geleid mij als een kind.’
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Examens:

De maand mei staat al jarenlang in het teken van examens. Alhoewel het toetsen van de kennis op steeds
meer verschillende momenten in het jaar plaatsvindt, is de maand mei toch wel een beetje het uur/de
week/de maand van de waarheid. Ook onder ons zijn er verschillende jongeren die zich voorbereiden op
het examen We wensen hen wijsheid, geduld en volharding toe en bidden jullie toe dat de Heere jullie
ijver wil belonen en bekronen met het vurig gewenste diploma. Vergeet niet dat Hij het is, Die je gaven
en talenten, maar ook bekwaam makende genade schenkt! Van harte sterkte!

Tenslotte:

We zien met dankbaarheid terug op de belijdenisdienst! Wat is het rijk dat de Heere doorgaat met Zijn
werk, ook in onze gemeente. We zien uit naar jongeren en ouderen die nog geen belijdenis van het
geloof hebben afgelegd dat ook zij in het komende seizoen hun ja-woord mogen geven. We bidden
elkaar het gebed toe zoals Paulus dat verwoordde richting de gemeente van Filippi: ‘opdat ik Hem mag
kennen en de kracht van Zijn opstanding..” Het is de kracht van de Opgestane waardoor we vanuit de
duisternis tot Gods wonderbare genadelicht komen en die kracht hebben we vervolgens ook nodig op de
volgweg achter Christus om vanuit en met Hem vervuld te worden.

Hartelijke groet, ds. D.J.W. Kok

VAN DE DIACONIE

Collecte 4 Mei; Project 1027, Bouwen aan een nieuw (t)huis Zuid-Soedan.

Jarenlang waren duizenden Zuid-Soedanezen gedwongen hun huizen en dorpen te verlaten vanwege de
hevige burgeroorlog. Velen van hen zochten veiligheid in vluchtelingenkampen in buurland Oeganda.
Nu er een voorzichtige vrede is teruggekeerd, keren veel van deze vluchtelingen terug naar hun
geboortestreek in Zuid-Soedan, met name in de grensregio Kajo-Keji. Er is echter nog veel hulp nodig
om de groeiende stroom van terugkerende vluchtelingen te helpen om hun leven in Zuid-Soedan weer
op te bouwen.

De vreugde van thuiskomst gaat echter gepaard met grote uitdagingen. Veel huizen, scholen en
landbouwgronden zijn verwoest of verlaten. Er is nauwelijks infrastructuur en de basisvoorzieningen
ontbreken vaak. De terugkerende families moeten opnieuw beginnen en hebben daarbij onze hulp hard
nodig.

Samen met de Anglicaanse kerk van Zuid-Soedan zet de GZB zich in voor deze mensen. We
ondersteunen duurzame landbouwprojecten, zodat er voedselzekerheid ontstaat en gezinnen een
inkomen kunnen opbouwen. Er worden zaaizaden uitgedeeld, trainingen gegeven in
landbouwtechnieken en bomen geplant om erosie tegen te gaan. Daarnaast krijgen huishoudens kippen,
zodat ze op een kleinschalige manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Ook goed onderwijs is van groot belang. Scholen in Kajo-Keji zijn heropend, maar hebben nog steeds
steun nodig. Veel kwetsbare kinderen hebben geen ouders of familieleden die het schoolgeld kunnen
betalen. De kerk wil hen ondersteunen, zodat ook zij een kans krijgen op een hoopvolle toekomst met
goed en christelijk onderwijs.

Project 10:27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27,
waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf

OPPAS

4-mei  Beneden Cora van Eijk Jara Both + Julia Dekker
Boven Marleen Verburg Heilike Weerheim

11-mei  Beneden Kimberly van Ee Anne-Ruth Kok + Lisa Dekker
Boven Nicolien Rademaker Joost Dekker + Joas de Jong

18-mei  Beneden Hilda van den Broek Roselyn Hogendoorn + Charlotte Uittenboogaard
Boven Dirna Hogendoorn Sem Gommer + Roeland Zwiers

25-mei Beneden Caroline Rietveld Rineke Hogendoorn + Sanne Weerheim

Boven Herma Benjamins Lucas van Wijngaarden + Rens de Pater



AGENDA

di 06-05 20.00 uur Pluskring

ma 12-05 19.15 uur Bijbelclub Gemiva

wo 14-05 Kerkenraadsvergadering
ma 19-05 19.15 wuur Bijbelclub Gemiva

di 20-05 Huisbijbelkring
Vrouwenochtend

Op D.V. 24 mei hebben we weer een vrouwenochtend. Teunie Suijker heeft aangegeven dat ze door
omstandigheden niet kan komen. In haar plaats hopen we Annemarie van Heijningen te verwelkomen.
Zij hoopt met ons na te denken over het thema: “Loslaten kun je leren” Opgeven kan bij het mailadres:
vrouwenochtendstolwijk@gmail.com

Van harte welkom.

DANK

Op 21 april mochten we ons geloof belijden in de morgen dienst een bijzonder en dankbaar moment!
Via deze weg willen we u en jou bedanken voor de vele mooie kaarten en bemoedigende woorden die
we mochten ontvangen!

Hartelijke groet,

Judith, Eline, Marlies, Nicolien

ZORG VOOR ELKAAR

Voor iedereen die even wat
extra hulp nodig heeft.

Diaconie
Aris van Dam (06-28901658) en Anneke de Vries (06-10032691)
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